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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 22 oktober 2023      

 
Voorganger  : Dienst voorbereid door gemeenteleden 

Lector   : Carla Benjamins  

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Rode Kruis 

Liederen  : Lied: 612  Lied: 601  Lied 791: 1, 2, 4, 6  Lied: Psalm 96: 1, 3, 7  Lied: 992   

     Lied 415: 1, 2  Lied: 415 

 

Zorg voor elkaar 

 
22 oktober aanstaande hebben wij een dominee loze zondag. Deze dienst is voorbereid door een aantal 

gemeenteleden die eveneens de dienst zullen verzorgen.  

 

Het thema is zorg voor elkaar een oeroud christelijk thema wat altijd actueel blijft. In de overweging zal dit 

verder worden toegelicht. We lezen en zingen psalm 96 Zingt voor de Heer en als 2e lezing uit de 1e brief van 

Paulus aan de Thessalonicenzen vers 1-10.    

 

Wij hopen op een goede en gezegende dienst. 

 

Peter van Troost 

 

 

LIEF EN LEED 
                                 

Op zondag 15 oktober waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van  

PG THOMAS bestemd voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificatie 
 

In mijn stukje van de vorige week waarin ik begon met : Volgens mij is het ruim twintig jaar geleden dat we 

een doopdienst hadden, daarin zit dus een fout. Het broertje van Valeska is ook in onze kerk gedoopt in de 

herfst van 2021, door onze eigen Jantina. En in 2013 heeft Chris, in de Paasnachtdienst, Mineke gedoopt. En 

nu maar weer wachten op de volgende dopeling.  

 

Excuses en lieve groet, Joke 
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Collectedoel Diaconie 

 

   
      Rode Kruis                Rode Halve Maan      Rode Magen David Adom 

 

Het lijkt wel of de wereld in brand staat.  De ene calamiteit volgt op de andere evenals uitbreken van oorlogen. 

Voor de komende zes keer hebben wij gekozen om te collecteren voor het Rode Kruis. Met name voor de 

ondersteuning van de mensen in Gaza en Israël die slachtoffer zijn geworden van deze afschuwelijke oorlog. De 

afschuwelijke beelden uit Israël en Gaza laten niets aan de verbeelding over. Dit conflict heeft zowel in Israël als 

in Gaza zijn weerslag op miljoenen mensen die moeten leven in angst en onzekerheid. En zoals het meestal is 

zijn burgers de dupe waaronder een groot aantal kinderen. De hulpverleners van het Rode kruis doen onder 

zeer zware omstandigheden hun werk.  

 

Het Rode Kruis is al sinds 1967 actief in het conflictgebied, zowel in Israël als in de bezette gebieden. 

Tienduizend eerstehulpverleners van Magen David Adom, zoals het Rode Kruis in Israël heet en Palestijnse Rode 

Halve Maan ook onderdeel van het Rode Kruis, bieden medische hulp en psychosociale ondersteuning en 

informeren mensen over hoe ze veilig kunnen handelen tijdens luchtaanvallen. Verlenen eerste hulp en 

vervoeren ze gewonde slachtoffers in ambulances naar ziekenhuizen en zorgen ze voor voldoende  

bloeddonaties. Hulpverleners hebben al duizenden gewonden geholpen. Daarnaast assisteren ze het leger en 

de politie bij overlijdensmeldingen en bieden ze medische ondersteuning bij elke begrafenis. 

 

Het Internationale Rode Kruis is ook actief in het bezette gebied en leverde medische goederen aan een 

ziekenhuis in Gaza. Zij bezoeken gevangenen, helpen zoeken naar vermisten en werken aan de toegang tot 

schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook wordt er in de Gazastrook psychosociale hulp geboden aan 

mensen die door het langdurige conflict getraumatiseerd zijn geraakt.  

 

Mensen in Israël en de bezette gebieden hebben dringend hulp nodig. De escalatie van het conflict brengt vele 

levens van onschuldige burgers in gevaar. Het Rode Kruis zal, zoals altijd, blijven helpen zonder partij te kiezen 

in conflictsituaties.   

 

Wij kunnen onze steun aan het Rode Kruis betuigen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, of uw gift 

overmaken op het volgende rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas. 

Wilt u meer weten over de activiteiten van het Rode Kruis kijk dan op hun website Rodekruis.nl 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Lieve mensen, 
 

Wij hadden eenmalig gecollecteerd voor de rampen in Marokko en Libië. 

De opbrengst daarvan is €. 137,-. De diaconie maakt daar €. 937,- van. 

 

De collecte die wij 6 weken hadden voor inloophuis Pisa, is het mooie bedrag €. 536,60, en de diaconie vult dat 

aan tot €. 2136,60. 

 

Wat hebben wij dat met z’n allen goed gedaan. Hartelijk dank voor Uw gaven. 

 

Namens de Diaconie. 
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AGENDA: 
 

29 oktober    Kerkdienst in Amsterdam 

 

8 november    Vergadering taakgroep Erediensten   13.30 uur 

 

5 december    Vergadering diaconie     10.00 uur 

 

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. 

betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ina-bak@hetnet.nl
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Onze Jarigen 
 

Vanwege ongemak met internet kon ik vorige geen lijstje met jarigen versturen naar Hans Brouwer, de 

samensteller van THOMAS Nieuws. Daarom hier een verlaat bericht met alsnog de hartelijke felicitaties: 

 

 

 

 

 

  

 

De jarigen t/m 29 oktober.  Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet 

hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of 

telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS). 

 

Onze hartelijke felicitaties deze week zijn voor :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boekentip 

 
Boekrecensie : Het Psalmenoproer 

Auteur  : Maarten ‘t Hart 

 

Maarten ’t Hart brengt in het psalmenoproer een fascinerende en grotendeels vergeten periode 

uit de vaderlandse geschiedenis tot leven. In de roman wordt het levensverhaal verteld van een 

kleine reder die betrokken raakt bij het psalmenoproer: een opstand van verpauperde luyden 

tegen voorname meesters. 

In 1773 werd er in de gereformeerde kerken in Nederland ter vervanging van de eeuwenlang 

gezongen psalmberijming van Peter Datheen een nieuwe berijming ingevoerd. Er was verzet 

maar niet grootschalig. Anders werd het toen men ook de wijze waarop de psalmen gezongen 

werden, wilde reformeren. 

Overal in Nederland sloeg de vlam in de pan. Dominees werden met stoven bekogeld, kerkvoog- 

den bedreigd. In Zeeland kwam het tot ernstige ongeregeldheden ,maar de grootste psalmen- 

oproeren deden zich voor in  Vlaardingen en vooral in Maassluis(geboorteplaats Maarten). 

Uiteindelijk moest de baljuw van Delft er aan te pas komen om de orde te herstellen.  

Ik vond het een prachtig boek, heel geschikt om een dramaserie van te maken. 

Het boek is niet in alle bibliotheken aanwezig maar u kunt het in uw bieb natuurlijk reserveren. 

U kunt zelfs een grootletterboek van deze roman reserveren. 

Maar ondergetekende heeft het ook in eigen bezit. U mag het van mij lezen. 

 

Foeke Engbrenghof  
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Allerzielen 
 

Op 2 november is het Allerzielen en branden we een 

kaarsje voor een dierbare overledene, dit om op een 

bijzondere manier iemand te herinneren. 

We denken dan met elkaar terug aan diegene die we 

moeten missen. 

 

Daarom staan op donderdagavond 2 november van 19.00 

tot 20.00 uur de deuren van de kerk in Oostwoud 

open om een kaarsje te branden. 

 

Het is belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar 

graag troosten, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug. 

Maar hoe doe je dat als je afscheid moet nemen van iemand die 

je dierbaar is? 

Door een kaarsje op te steken houden we iemand die ons is 

ontvallen, lang geleden of recent, in onze herinnering levend. 

 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 
 

In onze gemeente draagt een ieder zo mogelijk zijn/haar steentje bij. Een aantal mensen doet dat door mede 

het beleid van onze gemeente te bepalen via zitting in de kerkenraad. 

In september hebben we afscheid genomen van Wijntje Hooijman 

Op zondag 4 december zal Henk Bosch afscheid nemen als scriba van onze kerk en kerkenraad. 

Om de kerkenraad op volle sterkte te krijgen zijn we op zoek naar één ouderling en één scriba-ouderling. Ook 

moeten we blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter. 

Wij vragen uw medewerking om geschikte kandidaten bij ons aan te dragen . U kunt dat doen door aan iemand 

van de kerkenraad een brief( je) te geven met daarop de naam/namen van hen die u geschikt acht voor het 

ambt. Wel moet u dit met uw eigen naam ondertekenen. Graag voor 1 november a.s. 

Wij vertrouwen op uw medewerking, zodat wij ook na Pinsteren weer met een voltallige kerkenraad het 

kerkelijke werk kunnen voortzetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de kerkenraad 

 

Siep Rienstra 

 

Informatie volgende dienst op 22 oktober: 
 

Waar: in de Westerkerk van Amsterdam (volgens opgave) 
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Bedankje van mevrouw Keur (Bep)  
 

Namens Bep moet ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de kaarten die 

zij mocht ontvangen t.g.v. haar 90e verjaardag en voor het prachtige 

boeket bloemen namens de gemeente Thomas. Zij vierde het ’s morgens 

op de groep en ’s middags had zij een high tea in het Wapen van 

Medemblik en zij zei na afloop: “een onvergetelijke dag”. En daar hebben 

jullie ook je bijdrage aan geleverd!  

 

Namens haar bedankt en lieve groeten, Joke 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


